
Het zelf is als een parel. Om het te vinden moet 

je diep in jezelf  duiken, in de stilte, dieper en 

dieper tot je het hebt bereikt.  

-Sri Ramana Maharshi  
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